Lucht

Stel je voor: eindeloze ruimte
Sneeuwtoppen die versmelten
In helderblauwe lucht

Het is alsof alles zijn adem inhoudt
Wit, stil en zacht
Tot ik afzet

De lucht blaast als een tornado
Suist in mijn oren, mijn longen
Ik vlieg ik duik ik zwier ik draai

Dit is mijn ruimte

Hier ben ik thuis

Voor Sam
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