
voor emilia

Er was een dag dat ik wachtte met omkleden
Ik wilde niet dat ze praatten na gym
Nu vertel ik het zelf
Ik trek aan wat ik mooi vind en als iemand wijst dan zeg ik boeie

Niet dat het me niks kan schelen
Maar ik vind andere dingen belangrijker
Zoals me optrekken tot mijn kin bij het klimmen
Lievelingsboeken en vriendinnen

Ik schrijf gewoon mijn eigen verhaal
Soms is het een gedicht, soms een toneelstuk
Soms over een rotdag, soms over leuk

En als ik later op een dag
Ergens aan twijfel of ergens van baal
Dan denk ik gewoon aan nu
Want ik schrijf mijn eigen verhaal
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